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Suspension of disbeliefis een goede
titel voor de openingstentoonstelling
van een galerie. De term werd in 1817
gemunt door de filosoof Sam uel Tay-
lor Coleridge. Hij doelde ermee op
het doelbewust opzijzetten van scep-

sisals je een fictief verhaal leest. Al-

leen door tijdelijk te doen alsof alles
mogelijk is, kun je je verliezen in het
verhaal en tot de magie ervan door-

dringen.

Wat geldt voor literatuur, gaat na-
tuurlijk op voor alle vormen van
kunst. Enin het verlengde daarvan
ook voor kunstruimtes zoals een ga-
lerie. Eenmaal over de drempel wordt
van bezoekers gevraagd anders te Kij-
ken, anders te begrijpen.

Galerie Caroline O'Breen is niet he-
lemaal nieuw, Het is een voortzetting
van het in fotografie gespecialiseerde
Seelevel, dat hiervoor alternerend
een ruimte deelde met Rutger

Brandt. Op de nieuwe locatie kan
de galerie doorlopend haar eigen
programma presenteren. De ope-
ningstentoonstelling met werk van
zeventien kunstenaars geeft een
voorproefje in de vorm van een
dwarsdoorsnede.

Caroline O'Breen vertegenwoordigt
geen uitgesproken sterfotografen. De
‘stal’is vrijjong en de iets oudere
kunstenaars timmeren gestaag en
met bescheiden succes aan de weg.
De galeriesignatuur laat zich het
beste beschrijven door wat het niet
is: harde documentairefotografie,
geénsceneerde theatraliteit, portret-
ten. Alsereenrode draad is dan is het

een poétische. Zie bijvoorbeeld he
werk van Carolien Scholtes: een labo-
ratoriumopstelling van wapperende
vellen papier, geknoopte elastieken
en fladderend ondergoed.
Experiment is in beperkte mate
aanwezig. Tanja Engelberts print
haar afbeeldingen van olieboor-
platforms op staal. En Interwoven
#09 van Diana Scherer is fotografisch
helemaal een vreemde eend in deze
bijt. Zij weefde een kleedje van
plantenwortels. In een doos van
plexiglas oogt het als een religieus
relikwie, een ode aan de verbeel-
ding.
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